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“Als we ons niet welbewust laten vormen door
Jezus zelf dan laten we ons hoogstwaarschijnlijk
onbewust vormen door iemand of iets anders.”

(17)

® Jezus volgen

e De Weg beoefenen

e Het koninkrijk van God binnengaan
e Leven in de Geest van Jezus



Welke vormende krachten zijn er in jouw leven
werkzaam?



“Wanneer je dit verhaal (van de roeping van
Simon) allang kent, kun je zomaar over het
hootfd zien hoe bizar dit is. (..) Of ontgaat ons
iets?” (23)



Kun jij nog de verbijstering van Simon
navoelen? ‘Dit kan niet waar zijn. Niet ik



“Maar wanneer je zegt dat Jezus meer was dan
zomaar een rabbi of zelfs de Messias, betekent
dat niet dat hij ook maar iets minder was dan
een briljante, provocatieve, wijze geestelijke
Meester in hoe te leven en te floreren in deze
wereld van onze Vader.” (27)



1.2

Reflectievraag:

Wie is Jezus Christus voor jou vandaag vooral?



“Jezus volgen is: bij Hem in de leer gaan. Het is
je hele leven organiseren rondom drie
doelstellingen:

1 Bij Jezus zijn

2 Op Jezus lijken

3 Als Jezus leven” (30)



Kun je een inschatting maken van je eigen
vorderingen tot nu toe met elk van de drie
leerdoelen? Aan welk van de drie wil je de
komende weken vooral aandacht geven?



“Mensen vragen mij regelmatig: 'Wie ben jij aan
het discipelen? of 'Wie heeft jou gediscipeld?
Maar voor zover ik weet, wordt in het hele
Nieuwe Testament niet één keer discipelen als
werkwoord gebruikt. Niet één keer.” (31)



Welk woord spreekt jou het meeste aan:
leerling, discipel, talmid, mathetes, stagiair,
apprentice, student?



“De grootste kwestie waarmee de wereld vandaag wordt
geconfronteerd, met al haar hartverscheurende behoeften,
is de vraag of degenen die (..) zijn geidentificeerd als
‘christenen’, discipelen zullen worden - studenten, leerlingen,
beoefenaars - van Jezus Christus, en gestaag van Hem
leren hoe ze het leven van het Koninkrijk der hemelen tot in
elke uithoek van het menselijk bestaan kunnen leiden.” (36)



Ben je een christen of een leerling (of nog geen
van beiden)?



“Voor Jezus gaat het bij redding er niet zozeer om
jou in de hemel te krijgen, als wel om de hemel in jou
te krijgen. Het gaat er niet alleen om dat Hij werd
zoals wij, maar ook dat wij worden zoals Hij. Het is
geen transactie maar een transformatie. Het gaat er
niet alleen om wat hij voor ons heeft gedaan, maar
ook om wat hij in ons heeft gedaan, doet en zal doen
als we bij hem in de leer gaan.” (40)



Hoe ervaar jij het verschil tussen enerzijds
transactie’ (nadruk op vergeving van zonden
door Jezus' kruisdood) en anderzijds
transformatie’ (nadruk op vernieuwd worden
naar het beeld van Jezus)?



“Het is precies hoe het klinkt: a way of life, een
levenswijze. Eén manier om de uitnodiging van Jezus
om ‘Mij te volgen’ te parafraseren, is door te zeggen:

‘Neem mijn manier van leven over om het leven te
ervaren dat lk te bieden heb.” (44)



Ben jij een van de gelukkigen die gehoor heeft
gegeven om samen met Jezus de weg te gaan?
Is het het een manier van leven die de
kwalificatie ‘eeuwig leven nu’ verdient?



“Maar ook moet worden gezegd dat Jezus in jou
gelooft. Hij gelooft dat jij zijn leerling kunt worden.
Vanaf de huidige plek in je leven kun je hem volgen,
naar een leven in het koninkrijk dat jouw diepste
verlangens vervult.” (49)



1.8

Reflectievraag:

Zeg jij dit Comer na: Jezus gelooft in mij?



Yolgende

e Woensdag 29 januari 19.30 uur
® Doel #1: Bij Jezus zijn
e blz 51-81



