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“‘Dit is het eerste en belangrijkste doel van de
leertijd bij Jezus: bij Hem zijn, elk moment van
de dag doorbrengen in zijn aanwezigheid en
met aandacht voor zijn stem. Om een samenzijn
met Jezus te cultiveren voor je hele leven.” (52)



Ben je thuis aan het komen bij de Vader, de
Zoon en de Geest?



“Door te oefenen kunnen we ons brein (onze ‘mind’)
trainen (of hértrainen) om te rusten in God,
temidden van de chaos van het dagelijkse leven.
Maar niet zonder een gewoonte toe te passen.” (59)

“Als leerlingen van Jezus hebben jij en ik zowel het
vermogen als de verantwoordelijkheid om onze
gedachten op Hem te richten. Om de innerlijke blik
van ons hart op zijn liefde te richten.” (63)



Welke gewoonte(s) heb jij om je ‘mind’ te vullen
met gedachten van Jezus?



“lk kijk naar Hem, Hij kijkt naar mij, en we zijn
gelukkig.” Dit is het toppunt van christelijke
spiritualiteit.” (63)
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“Jezus zelf zei tegen zijn leerlingen: Ik noem jullie
geen slaven meer; vrienden noem lk jullie” Het
gebed is de manier om deze vriendschap te
koesteren. De vijftiende-eeuwse geestelijke
Thomas a Kempis definieerde in zijn devotionele
klassieker Over de navolging van Christus

contemplatie als een ‘vertrouwelijke vriendschap
met Jezus.” (72)



Hoe ervaar jij de relatie met Jezus als een
relatie van vriendschap?



“Op dezelfde manier moeten we, als we de
diepte van het leven met God willen bereiken
die Jezus ons heeft voorgedaan, een
afleidingsvrije plek vinden om ons terug te
trekken en alleen te zijn met de Vader.” (74)



Wat is jouw verborgen plek? Hoe vaak kom je
daar? Ontmoet je daar de Vader?



“De olifant in de kamer is dat de overgrote
meerderheid van ons het veel en veel te druk
heeft om Jezus ‘toe te voegen' aan onze al
overvolle agenda’s. Hoezeer het me ook spijt, ik
zou niet weten hoe ik deze pil moet vergulden:
er is geen manier om Jezus te volgen zonder je
leven te vertragen.” (78)



Waar zit de haast in jouw leven? Geloof je dat
haast de vijand is van je leven met Jezus?
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