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6.1 Overgave
6.2 De prijs van (non-)discipelschap
6.3 Begin opnieuw

Tot slot: 7 vragen



Intro:
Wat neem je mee en wat neem je je voor?



‘Overgave is de basis van het geestelijke leven.
Een van mijn favoriete definities van discipelschap

is ‘een levenslang proces van verdiepende overgave
aan Jezus'.” (222)



“Het leven is moeilijk, met of zonder God. Maar
wat pas echt moeilijk is - bijna ondraaglijk voor
sommigen - is het onderkennen van de pijn en het
liiden in een leven zonder God. Dat geldt ook voor
pogingen om jezelf te redden in plaats van gered
te worden. Leven in een goddeloos, herderloos,

betekenisloos universum dat is echt heel moeilijk.”
(225)



Stel jezelf niet de vraag: In hoeverre ben ik bereid
me aan Jezus over te geven? Maar vraag jezelf in
alle eerlijkheid af: Hoe blij, vrij en vredig wil ik zijn?



“Vooruitgang bereik je door de dood van je ego,
niet door het beklimmen van een of andere ladder
van spiritueel succes. Mocht er al een ladder zijn,
dan klimmen we daarlangs naar beneden, niet
omhoog!” (229)



o

Vul je hoofd en je hart met het visioen van Jezus
en zijn koninkrijk.

Begin waar je bent door het eerstvolgende juiste
te doen.

Doe kalm aan en vertraag: adem diep.

Val je, bekeer je dan opnieuw tot het onder 1.
genoemde visioen.



Hoe herken jij dit in je leven: 'Vallen, en weer
opstaan, vallen en weer opstaan, vallen en weer
opstaan’?



Zitten er eenzijdigheden in de theologie van
Comer (universum, kruis, offer, ..)?



Hoe neem je andere mensen (thuis, in de
gemeente) mee in de spirituele disciplines zoals
vasten en sabbat?



Hoe komt het dat dit proces zowel tot vreugde en

vrucht als tot ontmoediging en teleurstelling kan
leiden?



Wat is Gods aandeel en wat is ons aandeel in dit
proces?



Hoe voorkom je dat het leerproces verzandt in
wetticisme of in zelthulp?



Zit er in Jezus zelf ook een tegenstelling tussen
enerzijds zachtmoedigheid en anderzijds
confrontatie?



Hoe verhoudt de Weg van Jezus zich tot andere
religies en humanisme?



Einde
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